
7e zondag van Pasen: Handelingen 1,12-14 en Johannes 17,1-11  
 
Toen Jezus werd opgenomen in de hemel gaf hij de leerlingen – gaf hij ons – de 

opdracht om de wereld in te gaan, alle mensen tot zijn leerlingen te maken. 

De opdracht hen het gebod van de liefde te leren en te onderhouden.  

Dan zal de wereld een stukje hemel op aarde worden.  

Deze opdracht moeten we heel serieus nemen. 

We betwijfelen vaak of het kan, of wij ervoor geschikt zijn, of wij er de kracht voor 

hebben.  Twijfelen is niet verboden.   Maar toch… je komt er niet verder mee. 

Om onze twijfel tot zekerheid om te smeden belooft Jezus ons de Heilige Geest. 

De Heilige Geest die in ons woont, werkt, onze gebeden hoort en onze daden 

vergezelt.  De Geest zal de aarde vernieuwen, een nieuw gezicht geven. 

 

Als wij het rijtje problemen noemen dat de wereld nu kenmerkt: milieuvervuiling, 

klimaatopwarming, stromen vluchtelingen, oorlogen en dictatuur, honger en hitte, 

koude en dorst, dan heeft de Geest nog heel wat werk te doen. 

Dat betekent dus: dat wíj in de kracht van de Geest nog heel wat werk te doen 

hebben.  Zoals wij de handen van Jezus zijn,  zo zal  in ons denken en bidden de H. 

Geest werkzaam zijn.  Wij staan er niet alleen voor.  

 

Als we naast allen problemen van de wereld nu ook eens de goede dingen 

opnoemen: klimaatactivisten, vluchtelingenhulp, milieubewuste mensen en 

groepen, vredesgroepen, voedselbanken, mantelzorgers, burenhulp, 

vrijwilligerswerk in kerken en maatschappelijke organisaties. 



In al die positieve krachten ligt er telkens een aanzet voor een nieuwe wereld, 

voor een stukje hemel op aarde.  Zijn al die goede krachten voldoende om de 

kwade machten te verslaan? 

Ook hier weer: je kunt eraan twijfelen.  De resultaten zijn vaak te gering.  

Waar doe je het voor?  kun je je afvragen. 

Maar door die menselijke twijfel heen kunnen we op zoek gaan naar een 

zekerheid.  Een geloofszekerheid die díeper gaat dan al ons menselijk denken en 

doen.  Het is de zekerheid dat al het goede dat we doen om de wereld menselijker 

en hemelser te maken, gedragen wordt door God en voortkomt uit God.  

Het is de zekerheid dat God de dragende grond is van ons bestaan en dat Hij de 

wereld in zijn handen houdt. 

 

De evangelietekst die we hoorden is een gebed van Jezus zoals Johannes zich dat 

herinnert.  Een woord van Jezus dat op Johannes indruk heeft gemaakt, is het 

woord ‘ver – heer- lijken ‘.  Verheerlijken betekent: het goddelijke met eerbied 

aan het licht brengen.   

Jezus bidt: Verheerlijk uw Zoon: laat aan de mensen zien dat Ik van God kom;  

De Zoon verheerlijkt de Vader: met eerbied en dank nader ik tot U o God als bron 

van alle leven en goedheid.  

De Zoon wordt verheerlijkt in zijn leerlingen: door hun gehechtheid aan Jezus de 

Zoon, delen ze op menselijke wijze in zijn goddelijke kracht. 

Een andere betekenis van het woord ver – heer- lijken is tot Heer maken.  Belijden 

dat God in Jezus en Jezus in God Heer zijn, onze Heer zijn, Onze Lieve Heer.  

Als wij Jezus als Heer willen zien – en als gelovige mensen willen we dat toch – dan 

is de eerste conclusie dat alle aardse heren dat niet zijn. 



Nou is het makkelijk om van Poetin te zeggen dat hij niet onze heer is. Maar dat 

geldt dan ook voor Trump, en voor alle andere machtige regeringsleiders.  

Ook voor onze jonge premier Rob Jetten. 

Als het erop aan komt dan zijn al deze aardse heren in dienst van de éne Heer die 

als Gods Zoon Heer der wereld is.  

Van al deze heren staan de kranten vol en in alle journaals komen ze voor.  

Maar waar is dan onze Heer, van wij wie belijden: in onze Heer is God aanwezig?  

 

Het gebed dat Jezus uitspreekt, bidt Hij op de avond dat Hij zijn leerlingen de 

voeten heeft gewassen.  Hij zegt daarbij: terecht noemen jullie mij Heer en 

Meester; ik ben onder jullie als een dienaar, als een slaaf, die de voeten wast.  

Dit geef ik jullie als voorbeeld.  Doen jullie dat nu ook voor elkaar. 

In dienstbaarheid komt het goddelijke aan het licht. 

Na de maaltijd breekt Jezus het brood en laat Hij de beker rondgaan. 

Mijn Lichaam wordt gebroken; mijn bloed voor jullie vergoten.  

Blijf gedenken wat ik voor jullie gedaan heb, en leef ten dienste van elkaar. 

In het je leven geven, in het beschikbaar zijn van jouw leven ten bate van anderen, 

komt het goddelijke aan het licht.  

 

Door onze dienstbare inzet voor het welzijn en het geluk van mensen in nood 

wordt God verheerlijkt.  Door onze liefde voor elkaar wordt God verheerlijkt. 

Als wij eraan twijfelen of wij van deze wereld een stukje hemel op aarde kunnen 

maken, dan mogen we ons vasthouden aan de zekerheid dat iedere goed daad die 

wij doen, bij draagt tot verheerlijking van God.   

 



Eens zal God alles in allen zijn. Maar dat ‘eens’ begint met óns  

die de opdracht van Jezus aanvaarden  

om een stukje hemel voor anderen te maken in ons dagelijks leven.  

Pastor: Laten we bidden tot God onze Vader voor de noden van kerk en wereld. 

 
Pastor Tom Buitendijk o.carm. 


